




Het kleine roze varkentje 
zei: ook al ben ik klein 
ik wil als Sinterklaas hier komt 
een Zwarte pietje zijn 
hij kocht een busje zwarte verf  
en schilderde zich zwart 
hij vond het echt geweldig staan 
en ook nog heel apart 
en toen Sinterklaas eraan kwam 
zei hij: ik heb een cadeau 
‘t is voor het roze varkentje 
maar dat komt zeker zo? 
ik ben het roze varkentje 
riep varkentje meteen 
maar Sint zei: neer hoor, jij bent zwart 
dat ziet toch iedereen? 

 

 

Ik ben het echt, riep varkentje 
maar ‘k wou een Pietje zijn 
aha, zei Sint, nu snap ik het 
dat leek je dus wel fijn? 
dan heb ik hier een muts voor jou 
en ook een pietenpak 
en wel duizend pepernootjes 
in een pepernotenzak 
het varkentje was heel erg blij 
en juichte toen Sint zei: 
trek nu maar gauw dat pakje aan 
dan mag je mee met mij! 
nu loopt het kleine varkenspietje 
reuze vrolijk in het rond 
en strooit hij overal 
wat pepernootjes op de grond. 

Het kleine varkenspietje 



De pieten hebben allemaal 
echt overal gezocht 
en hebben nu voor Sinterklaas 
een gouden ring gekocht 
een van de pietjes roept dan 
weet je wat we doen? 
we stoppen straks het pakje 
in Sinterklaas zijn schoen. 
 
Sinterklaas is heel erg blij 
als hij het pakje vindt 
en nu is hij met zijn ring 
dolgelukkig als een kind 
en kom je Sinterklaas  
met al zijn pieten ergens tegen 
dan zie je aan zijn hand de ring 
die hij net  heeft  gekregen 



Lieve Sinterklaas, ik kreeg van u een popje 
een pop met van dat mooie lange haar 
maar ja, u gaf mijn broertje ook een pakje 
hij kreeg van u een grote knutselschaar. 
 
Ik denk dat u ook vreselijk zou schrikken 
wanneer u nu mijn mooie popje zag 
zou u mij een nieuwe willen geven 
en zeggen dat mijn broer niet knippen mag? 



Klein konijntje heeft zijn schoentje 
bij de kachel neergezet 
hij zingt nog snel een liedje 
en dan kruipt hij gauw in bed 
naast zijn schoentje ligt een wortel 
die konijntje heeft bewaard 
‘t is een knaloranje wortel 
voor het grote witte paard 

Als konijntje in zijn bed ligt 
zegt hij: weet je wat ik doe? 
ik heb honger dus ga ik nog even 
heel snel naar beneden toe 
hij neemt een hapje van de wortel 
en dan legt hij hem weer neer 
maar dan neemt hij nog een hapje 
en dat doet hij telkens weer. 

Als hij dan de dag daarna 
weer bij zijn schoentje kijken gaat 
vindt hij daar een piep klein briefje 
waar het volgende op staat: 
ik had een chocoladeletter 
speciaal voor jou gekocht 
maar mijn paard had zoveel honger 
dat hij ook wat hapjes mocht. 

Klein konijntje kijkt geschrokken 
naar het briefje in zijn schoen 
dan rent hij naar de groentewinkel 
en weet je wat hij daar gaat doen? 
hij koopt een supergrote wortel 
en legt die met een briefje neer: 
daarop staat: die is voor het paard 
en ik neem echt geen hapjes meer. 

Klein konijntje zet zijn schoentje 



In het boek van Sinterklaas 
wordt alles opgeschreven 
of je houdt van pindakaas 
of van heel veel kusjes geven 
of je goed je tanden poetst 
voordat je slapen gaat  
wie je liefste vriendjes zijn 
en of je vieze windjes laat! 



Anneliesje zet haar wiegje 
Netjes bij de kachel neer 
En vraagt: Sint, mag ik een kindje 
Voor mijn lieve knuffelbeer? 
 
Daarna gaat ze lekker slapen 
En ze droomt de hele nacht 
Van honderdduizend babybeertjes 
Die door Piet worden gebracht 
 
Als ze opstaat gaat ze kijken 
En ze roept ontzettend blij 
Sint die heeft vast héél veel beertjes 
Maar de liefste was voor mij! 



Het Pietje zit al uren op zijn potje 
hij heeft vandaag echt veel te veel gesnoept 
en opgelucht roept hij een tijdje later 
dat hij 10 pepernootjes heeft gepoept 
 
Sinterklaas komt even bij hem kijken 
en zegt: dat heb je heel erg goed gedaan 
en als er nog wat pepernootjes komen 
moet je maar snel weer op je potje gaan. 



Ergens vaart een grote stoomboot 
vol met Pieten over zee 
en hij brengt miljoenen pakjes 
voor heel veel lieve kind’ren mee 
strakjes komt hij in de haven 
zet je schoentje dus maar gauw 
want van die miljoenen pakjes 
Is er vast wel één voor jou! 



Er is een piepklein Pietje 
in ‘t paleis van Sint geboren 
de speeldoos naast z’n wiegje 
laat een feestmuziekje horen 
 
Iedereen begint te lachen 
als Sinterklaas het kindje ziet 
en dan na een tijdje zegt: 
weet je wat ik noem hem Piet! 
 
Er is beschuit met muisjes 
er is ranja met een rietje 
en voor het grote raam hangt nu 
hoera het is een Pietje 


